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MERHABA BAHARI 


Türkiye'nin ilk ve tek spiker dergisi KırmızıTürk Medya 
Caddesi için çok özel günler yakında..Baharın gelmesiyle 
birlikte yepyeni etkinliklerimiz çok yakında 
gerçekleştirilecek.. Ödül törenlerimizi geride bırakırken 
yine yılın son aylarında olacak törenlerin hazırlıkları 
şimdiden başladı.. Baharla birlikte üniversitelerimizdeki 
etkinliklerimiz başlayacak. Paneller , konferanslar , 
söyleşilerle medya dünyasına dair önemli çalışmalar 
yapacağız. Tüm bu etkinliklerin heyecanı şimdiden bizi 
geleceğe dair umutlandırıyor.. 

Mart sayımızda ayın kapağında başarılı Spiker Banu 
Tarancı var. Yine dergimiz Mart sayısı içerisinde başarılı 
spiker Handan Musaoğlu'nun çok özel bir makalesi yer 








alıyor. Muhabirlik ve sunuculuk yine dergimizin içeriğinde. 


Spiker Out bölümünde bu ay başarılı model Nady Bondar 
var. 
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Spiker Modasında bu ay ekranda yer alan 
spikerlerin modasını ünlü modacı Oktay Seven 
yorumladı. Spiker World bölümünde ünlü spiker 
Charlotte Jackson ismi ile tanışacaksınız. 
KırmızıTürk Kaynak bölümünde yine çok önemli 
bir kitabı inceledik. Spiker Nostalji de Can 
Okanar'ı yakından tanıyabilirsiniz. 
KırmızıTürk'in için Baharda çok renkli geçecek.. 
Kırmızı Türk Medya caddesi bu ay da sürprizlerle 
dolu rengarenk bir içerikle sizlerle! Tüm 
kalbimizle Kırmızı Türk Medya Caddesi'nden size 
Merhaba 


CENGİZHAN KAYA 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 





İLETİŞİM GÜVERCİNLERİ 


Merhaba. Bu yazıda, hem mecranın özelliği, hem de bizim uzmanlığımız 
olan mesleğimizle ilgili yazmaya karar verdim. Doğrusu, bunun bir ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyim. Kadirşinas filolog rahmetli Dr. Güzin Tural 
Hanımefendi, espriyle karışık, 'sözlükle güreşilmez' derdi. Biz de 
merhume hocamızın tavsiyesine uyarak, dilimizin istinatgahı olan Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü'nden mesleğimizin tarifini alarak, işe koyulalım: 


SPİKER - SUNUCU 


Spiker: "Radyo ve televizyonda, programları, haberleri sunan kimse" 
Sunucu: “Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, 
açıklayan kimse, takdimci, anonsör" 

Mesnedimiz olan sözlüğün tarifindeki bu özensizliği bir yana bırakarak, 
genellikle birbirlerinin yerine kullanılan, farklı kökenden spiker - sunucu 
sözcükleri bizim mesleğimize isim olmuş. Mesleğimiz, sözlüğümüzden 
daha estetik ve asil bir tavırla dilimizin hizmetinde, varlığının anlamını 
daima güçlendirmeye ve yeniden üretmeye devam ediyor. Biz, mesleğin 
radyo-televizyon ve temsil-protokol tarafında duruyoruz. 
Değerlendirmelerimiz de bu bakış açısıyla oluşacaktır. Yoksa, sözlükteki 
karşılıkların hepsine eğilmek, sevimsiz olacağı gibi, emeğimize de uzak 
dü 

Ülkemizi referans alarak, TRT'nin radyo ve televizyon spikerlerinin 
dilimize ve mesleğimize yaptığı katkı, çok sayıdaki akademimizden ve Türk 
Dil Kurumu'ndan geriye düşmez. Tabii, birbirinin ikamesi değil refiki olan 
kurumlarımızın eşgüdüm halinde ve ortak bir stratejik planla çalışmasını 
talep etmek de hakkımız. 

Türkçemizin melodi kanatlarını, mesleğimizin çırptığını söylememiz, 
abartı sayılmaz. Burada, mesleğimize ilişkin kurallar vazetmeye 
çalışmayacak; genel geçer seviyede tespit ve önerilerle yetineceğim. 





İLETİŞİM GÜVERCİNLERİ 


Spikerlik ve sunuculuk mesleğinin, iletişim ve sahne sanatları 
disiplinlerinin kesişim noktasında olduğunu kabul edebiliriz, Mesleğimizin, 
yalnızca ses ile icra edilen çalışma alanları var ve fakat, imaj- algı, 
gösteri ve görüntü çağının kuşatması altında olduğumuzu göz önünde 
bulundurarak, ses ile yetinemeyecek durumda olduğumuzu ifade 
etmeliyiz... 

Spiker- sunuculuk mesleğinin zirve örneklerini, kuşkusuz TRT örnekliğinde 
tanıdık. Ancak, bugünün sahne, televizyon ve radyo ihtiyaçlarını 
düşününce, eski 'zirve'lerin şanslı dönemlerde nam yaptıklarını 
söyleyebiliriz. 

Esasında mesleğimiz, kuşbakışı okyanus sularının derinlik mesafesine 
göre 'açık maviden laciverte' dönüştüğü gibi veya rakımın, 'düzlükten 
zirveye doğru helezonlar" oluşturduğu gibi, erbabları arasında farklı 
tonlar, boylar, oluşturur. 


DİLİMİZ NAMUSUMUZDUR 





Biz, mesleğimizin en iyi örneklerinin niteliklerine bakarak, bazı kriter ve 
liyakat ölçülerinden söz edebiliriz. Bu niteliklerin en başına, 'dilimize 
ilişkin bilinç ve sevgi ile iletişim nosyonuna yatkınlık'ı yerleştirmeliyiz. 

Dil bilincinin, millet varlığımızda içkin-aşkın bulunan bütün 

imimizin, kodlarına, sırlarına, dna sistemine ait bir hassasiyet, 
farkındalık ve sevgi dolu alaka olduğunu söyleyelim. Kadim dönem 
eserlerimizin kaçırılmasına, kaçırılmışsa iade alınmasına nasıl çaba 
gösteriyorsak, dilimizi oluşturan bütün unsurların korunmasına, kaybolan 
unsurların ihyasına aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız 








. Eskilerimizin, 'kamus namustur' sözü şuurumuzu 
uyandırabilir. 

Spiker ve sunuculuk mesleğine giriş dersi böyle bir bilincin 
inşası olmalı öncelikle. Örneklerle anlatmayı teori 
disiplinlerine saygısızlık sayarım, Fakat, ifadenin yararını 
sağlamak için de mecburuz. Dil bilincinden yoksunluğun, 
son otuz yılda, sahneyi, ekranı ve mikrofonu eline geçiren 
liyakatsız ve bilinçsiz meslektaşlarımızın gölgesinde, 
bugün çok şekvacı olduğumuz yozlaşmaları oluşturan 
ahlaki erozyon, lümpenleşme, kimliksizleşme, 
İksizleşmedeki etkisini, kim reddedebilir? 
Çocuklarımızın kulağına, ecnebi bir kelime yerleştirmek de 
etki ajanlığı faaliyeti değil midir? Bu durumda kötü 
meslektaşların *bizim namımıza' çalışmadığını söyleyebiliriz. 
Nasıl? 'kamusun namus' olduğunda, şimdi daha çabuk ittifak 
edebiliriz, değil mi? Mesleğimiz, kamusun kanatlarından 
biridir. Şu halde en sağlam mesaj cümlemizi başlarken 
yazalım. Spiker- sunucu en başında bir dil işçisidir. Dilin 
hazine sandığı sözlükler ve elbette kitaplardır. Dolayısıyla 
mesleğimiz, kitap dostu bir uzmanlık alanıdır. Zaten estetik 
boyutta dil işçiliği olan retorik, sadece sözlü beslenmeyle 
değil daha çok yazılı metinlerle gelişir. Edebi eserlerle ve 
bilhassa şiir kitaplarıyla gelişir. 

Mesleğin ruhuna ait, bu ilk adımı ifade ederek, teknik 
yeterliliklere ilişkin bazı temaslarımızla meselemizi işleyelim. 





MESLEĞE HAZIR BULUNUŞLUK 


Çağcıl uygulamaların gerekliliği olarak, öncelikle dışarıdan 
görünüşün, genel kabule göre, 'güzel ve yakışıklı olunması 
gerekir' demesek de, orta düzey bir sempati oluşturması, 
mesleğimiz için elzemdir. 

Spikerlik ve sunuculuğun mihengi ve kilit taşı, diksiyondur. 
En az ses ve sahne sanatçıları kadar, ses ve diksiyon eğitimi 
ile temel iletişim eğitimi, mesleğimizin öncül 
gereksinimlerindendir. 





www.kirmiziturk.org 2 


YAZISI 








MESLEK EĞİTİMİMİZ 


Maalesef, mesleğimizin gerektirdiği eğitimler bir bütün olarak herhangi bir 
yerde yok. İyi bir usta meslektaşımızın rehberliğinde, farklı bölümlerden, 
modüler yaklaşımla eğitimimizi tamamlamak mümkündür. Ayrıca, amaca 
hizmet etse de, çoğunlukla yetersiz olan kurslardan faydalanılabilir. 

İyi ve Mikrofonik Ses 

Sesin niteliği iyi bir spikerliğin şartı. Boş hayallere kapılmadan önce, ses 
varlığımızı analiz ettirmemiz gerekir, Unkapanı'nın önünde aç ve biilaç kalan 
hevesli gençlerimizin durumuna düşmemek için, evveliyetle, verili yeteneğe 
dikkatinizi çekiyorum. Herkes şarkıcı olamaz değil mi? Mutlaka başka 
yetenekler verilmiştir, onlar geliştirebilir; daha az sancılı olur. Ne kadar 
eğitilirse eğitilsin, insanların büyük çoğunluğunun sesi, doğal olarak, 
spikerliğe yeterli değil. Ayrıca sesin mikrofonik olması da ön koşullardan. 
Buraya kadar gelebildiysek şimdi ses eğitiminden bahsedebiliriz. Mesleğin, 
hedeflediğiniz alanına yönelik bir ses eğitimi aramak durumundasınız. 
Kendinizi televizyona mı, radyoya mı, sahneye mi hazırlayacaksınız? 
Kabiliyetiniz, habere mi, programa mı, spora mı? Her birinin eğitiminde 
ortak noktalar kadar farklılıklar da var. Sahne için hazırlanıyorsanız 
ilaveten tiyatrocuya, hedefiniz televizyonsa televizyon spikerine 
başvurmalısınız. Radyo ise bambaşka; kesinlikle ek olarak dublaj 
sanatçısına ihtiyacınız var. 











Sesi, spikerin pusatlarındandır. Pusat kullanmak, ustalık işidir. Kendinden 
emin olduğunu zanneden, meslekle meşgul bazı kimselerin, zorlu kimi 
icralarda, başının dönüp fenalaştığı olmuştur. 

Aslında yazıya nakısa olacak ama bahsetmeden geçemeyeceğim. Ses 
sanatçılarının 'düğün şarkıcısı" diye küçümsediği emektarlar var, Bizim 
meslekte de böyle sunucular var. Haddini bildikçe sorun etmeyeceğiz. Gerçi, 
başvurduğumuz sözlüğümüzde mesleğin tanımı, bu insanlarımızı ihtiva eder 
şekilde yapılmıştı, değil mi? Yine de, Mesut Mertcan, Tuna Huş ve Jülide 
Gülizar gibi, spikerlik mesleğimizin duayenlerini, sünnet düğünü vs. 
sunarken, seçim otobüsünde çığırırken hayal edebilir misiniz? Ama bu işleri 
yapan anonsör arkadaşlarımız ölmesinler tabii; sadece spikeriz demesinler, 
eğitim vermeye kalkışmasınlar yeter, Onurunuzu savunmak dışında, 
bağırarak iletebileceğiniz bir 'anlam' ve bağırarak eğitilebilen bir 
yetenek yoktur, zira... 

Spikere dönelim. Ses ve diksiyon gelişiminden sonra vazgeçilmez bir boyut 
olarak, 'beden dili becerisini, kendi 'beden alfabenizle' uyumlu bir şekilde 
kavramalısınız. Başkalarında çok yerleşik görünebilen bir vücut hareketi 
sizde iyi durmayabilir mesela. Spiker, ulaştırmaya çalıştığı mesajı, uygun 
jest ve mimiklerle güçlendirebileceği gibi sevimsizleştirebilir de. En sevilen 
cumhurbaşkanının ölüm haberini verirken, kasılarak ve abartılı gülüş 
efektiyle, ilçesindeki ışıkların "ışıl ışıl parladığından' bahseden 
meslektaşlar da gördü bu ülke. 


MESLEKİ TECRÜBE 


Spikerlik zamanla olgunlaşılacak bir meslek olarak, haddini bilmeyi 
gerektirir. Cazibesi yoğun olduğu için baş döndürücü ayartılara kapı 
aralayabilir. Yetkinlik yolculuğunun ve tekamül sürecinin, acımasız eleştirel 
bir dış göz gibi irdelenmesi gerekir. Daha yolun başındayken yüksek gelişim 
Sunucu: “Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, 
açıklayan kimse, takdimci, anonsör"gerektiren uygulamalara tamahkarlık 
göstermemelidir. Tecrübenin uzun soluklu bir yolculuk olduğu bilinciyle, 
basitten karmaşığa doğru ara istasyonlarda sahaya çıkmak, gelişim 
sürecini istikrarlı bir emek serüveni olarak, ön kabulle ve kanaatle 
sürdürmek selametli bir yöntemdir. 











PROTOKOL SUNUMLARI 


VİP ve CİP heyetlerin huzurunda yapılan sunuşlar, mesleki 
icranın sırat köprüsüdür. Bu tür törensel toplantılarda, çok 
kiymetli hazırlıkları şahlandırmak da yere batırmak da 
sunucunun elindedir. Bu tip görevler için çok iyi bir hazır 
bulunuşluk gereklidir; zaten her zaman hazır değilseniz bu 
görevler darağacınız olabilir. Spiker ve sunuculuk için lazım 
olan yetenek ve beceriler burada hayati bir hal alır: ses 
kontrolleri, diksiyon, beden dili, doğru renk tercihleri 
estetik görünüm vs. 

Bu görevler için en üst düzey protokol bilgisine ve 
teferruatıyla saygı, görgü ve nezaket kurallarını bilmeye 
ihtiyaç vardır. Orada, teknik heyet sahne gerisinde 
kalmakta, sunucuysa gladyatör gibi bütün bir kitle ile karşı 
karşıya yalnız kalmaktadır. Mesleki formasyonun kusursuz 
icra edilmesi gereklidir. Bu görevlerin çok ağır bir temsil 
yükümlülüğü de bulunmaktadır. Dış görünüşteki, seçilen 
kelimelerdeki, zamanlamadaki, davranıştaki en küçük hata 
affedilmezdir. Yüksek protokol huzurundaki görevlerde ön 
hazırlık çok kiymetli bir hal alır. Lazım olan bütün bilgi 
yeterli zaman öncesinden temin edilmeli; görevinizin 
dışında ama akış için kıymetli olan her şeyi bilmek gerekir. 
Bu görevlerde sunucu birkaç alternatifli senaryolar 
dahilinde hazır olmalıdır. Beklenmedik değişiklikler bu tür 
toplantıların olağanıdır. Sunucu hemen yeni bilgiyle 
yazılımını günceller gibi davranacak esnekliğe ihtiyaç duyar. 
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HANDAN MUSAOĞLU'NUN 


YAZISI K 





HANDAN MUSAOĞLU 


Dil Samurayı 


Törensel toplantılarda çok ihtimalli aksilikler yaşanabilir. 
Sunucu bu tür durumlar için her zaman hazırlıklı bir duygu 
durum içerisinde olmalıdır. Ani gelişen ve sizin asla kontrol 
edemeyeceğiniz aksiliklerin üstesinden gelebilecek bir kriz 
yöneticisi olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumlarda 
telaşlanmak, kontrolü yitirmek şöyle dursun bütün duruma 
vaziyet etmek sizin göreviniz haline gelecektir. 

Yazı çok uzamasın diye düşünerek, çok bileşenli mesleğimize 
ilgi duyan gençlere, öneri sadedinde bir demet buket yapıp 
vedalaşacağım: 

-Üniversite ve mesleki eğitimin asgari şart olduğunu bilmeli, 
-Kabiliyetin keşfi ve doğru ustayı bulmalı (iyi bir ustaya çırak 
olmakl, 

-Ses, ağız ve kulak yeteneği yeterli olmalı, 

-Beden dili kurallarını öğrenmeli, 

-Entelektüel melekelerini ve dağarcığını geliştirmeli, 

-Dilimizi doğru ve etkin kullanmayı öğrenmeli (diksiyon), 
-Kılık-kıyafeti, makyajı, imaj ve vizyon kültürünü öğrenmeli, 
-Otokontrol, özgüven ve işe hakimiyet becerisine sahip olmalı, 
-Standart dili (İstanbul ağzı) kullanmayı öğrenmeli, 
-Spikerliğin sadece hazır metinleri aktarmak olmadığını bilmeli, 
-Mesleki teknolojileri öğrenmeli, kendini güncellemeli, 
-Küresel ve ulusal gündemi takip etmeli, 

-İnsani ilişkilere kıymet vermeli (samimi, nazik, vakarlı), 

-İyi bir spiker iyi bir sunucu da olmalı. 

-Tam yetişmeden yetiştirme faaliyetlerine asla girişmemeli. 
Ne çok derdimiz var? Belki elli başlığa değinmemiz gerekirken, 
ancak başlangıç yapabildik. Zaten bu metnin amacı da, değini 
sadece. Mesleğimiz için elzem olan çok başat konular var daha, 
Mesela, aktaracağımız metinleri yazmak için gereken 
donanımdan hiç bahsedemedik. Drama ve doğaçlamanın 
gölgesine bile gelemedik. Dış görünüşten bahsetsek bile 
tamamlayıcı ögelerinden bahsedemedik. Editör spikerliği 
anımsatsak gelecekten ışınlandığımız sanılacak belki 
Bu mesleğe ilişkin literatürün yeterince oluşmadığını biliyorum. 
Uygulama safhalarında olduğu gibi yazılı dokümantasyon için 
de, zaman zaman konuya eğilmemiz, mesleğin gelişimine katkı 
sağlar düşüncesiyle yazmayı sürdürebilirim. Bu vesileyle, 
mesleğimizin emektarı olan ustalarımızı saygı ve minnetle 
yadetmeyi görev sayarak, saygılarımı sunuyorum. Sevgiyle 
kalınız... 








HANDAN MUSAOĞLU 
SPİKER / EĞİTMEN 
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AYIN SPİKERİ 





SEVİNÇ SATIROĞLU : “HAYATA MANŞETİNİZİ ATIN" 
SLOGANIM İLE TESCİLLENDİM." 


Sevinç Hanım sizi medyadan ve son yıllardaki 
çalışmalarınızdan tanıyoruz. Öncelikle bize 
kendinizden ve medyaya ilk nasıl adım 
attığınızdan bahseder misiniz? 


1981 İstanbul doğumluyum. Lise yıllarımda bir 
farkındalık ile yapmayı sevdiğim mesleğin 
araştırma ve sunum üzerine olduğuna karar 
verdim, O dönem yazdığım yazılar Yeni Yüzyıl 
Gazetesi'nde yayınlandı ve bu beni 
yüreklendirdi. Ancak medyadan tanıştığım 
gazeteciler, iyi bir gazeteci olabilmek için bir 
alanda uzmanlaşmamı ve o alanda üniversite 
okumamı söyleyince, İletişim Fakültesi yerine 
İktisat Fakültesi'ni tercih ettim ve mezun oldum. 
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi'nde diplomasi ve iletişim üzerine 
araştırma ve çalışmalarım oldu. Üniversiteler ile 
birlikte Dialog Anlatım İletişim Spikerlik- 
Sunuculuk'a da devam ederek, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın sınavlarından başarılı bir derece 
ile geçtim. 2003 yılında ekonomi bilgimden 
dolayı Cnbc-e Tv'de staja alındım, Ardından 
sırasıyla 32. Gün, Cnn Türk, Kanal 24 ve Haber 
Türk televizyonlarında muhabirlikten haber 
sunuculuğuna, kendi haber kuşağımı sunduğum 
Anchor'lığa 15 yıllık uzun soluklu bir medya 
kariyerim oldu. 











Medya dışındaki çalışmalarınızı da biliyoruz. 
Etkinlik sunuculukları, master of ceremony 
olarak çalışıyorsunuz ve konuşma ve iletişimle 
ilgili eğitimler de veriyorsunuz bize bu eğitim 
çalışmalarından da bahseder misiniz? 








Medyada kariyerim devam ederken, Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı eğitmen onayımla, Spikerlik- 
Sunuculuk Tekniği ve Konuşma üzerine özel 
kurumlarda eğitimler veriyordum. 2010 yılında 
medyadan yayınlarımı takip eden kurum- 
kuruluşlar da üst düzey yöneticileri için benden 
eğitimler talep etmeye başladılar, 2010 yılından 
beri devlet kurumlarına da İletişim, Protokol ve 
Nezaket Kuralları üzerine eğitimler veriyorum. 
2010 yılında ayrıca konferans, zirve ve ödül 
törenlerinden sunuculuk teklifleri almaya 
başladım. Haber sunuculuğu ile birlikte hem 
eğitmenlik hem de master of ceremony/ 
moderatörlük/sunuculuk da yaptım. 2014 yılında 
eğitimlerimi, nöroloji, psikoloji başta olmak 
üzere birçok bilimsel bilgi çerçevesinde 
tasarlayarak kendi eğitim metodolojimi 
oluşturdum ve marka-patent onayı aldım. 


3 yıl boyunca Türkiye'de 10'dan fazla 
üniversitede bu eğitimi seminer olarak hem 
hocalarımızın onayına hem de öğrencilere 
sundum. Eğitimim başarılı bulunarak övgü 
mektupları ve plaketler aldım. Tüm bunlar 
olurken 2014 yılında tesadüfi bir şekilde 
Londra'da marka ajansı bulunan bir 
arkadaşımın çalışmalarım ve algı 
araştırması ile ismim ile birlikte kendi 
eğitim modellerim ve sunuculuk tarzımla 
“markalaşma” çalışmaları yapıldı. Halen 
SEVİNÇ SATIROĞLU MASTER OF CEREMONY - | 
MASTER OF TALK - MASTER OF PRESTİGE 
markalarım ile konferans ve zirvelerde 
master of 
ceremony/sunuculuk/moderatörlük 
yapmaya ve kurumsal-bireysel eğitimler 
vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda 
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim 
Fakültesi'nde “Konuşma Teknikleri" üzerine 
öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı 
zamanda edebiyat merakımdan dolayı Türk 
Dili ve Edebiyatı da okumaya devam 
ediyorum. Tüm bu süreçte kendi ismimin ve 
çalışmalarımın yolculuğunda “Hayata 
Manşetinizi Atın" sloganım ile markalaştım 
ve bu sloganımın adıma tescillendi. Bu da 
bir sunucunun üreterek ulaşabileceği 
yegane mevkilerden biri olmalı... 








Meslek olarak neden medyayı seçtiniz? 


Kendimi iyi ifade edebildiğim, sevdiğim işi 
yapabildiğim, araştırıp-yazabildiğim, 
insanlara sunumlarımla, konuşmalarımla 
dokunabildiğim mesleği yapabileceğim alan 
olduğu için medyayı seçtim. 


Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi 
hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız 
bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet 
ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz 
etkileri nelerdir? 

Medya, mesleği icra edebilme adına kısıtlı 
ve küçük bir alan... Bu da diğer mesleklere 
göre rekabetin boyutlarını büyütüyor. Adil 
ve her yolun mübah olmadığı etik bir 
rekabet, pozitif olarak mesleği besleyebilir. 
Ancak tüm dünyada medya sektörü 
maalesef hem yatay ( mevkidaşlar arası), 
hem de dikey (hiyerarşik) olarak etik 
rekabet değerlerinin göz ardı edildiği bir 
sektör olarak biliniyor. 
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VİNÇ SATIROĞLU : “ “FIRSATIM OLSA MEDYA YAYIN İÇERİKLERİNİ DEĞİŞTİRİRDİM”" 










AYIN SPİKERİ 


Şahsi yapım, hayat görüşüm ve yaratılış olarak da bu etik olmayan rekabet ortamlarını 
yabancılıyorum. Son yıllarda mesleğimi kendi markam altında, kişisel olarak icra ediyor 
olmamın bir nedeni de bu zaten. Huzurum ve mutluluğum en önemli değerlerim. Huzurum 
yoksa nerede, ne mevkide, kaç para kazandığımın, etiketimin önemi yok benim için. Önce 
huzurum ve mutluluğum... Yıkıcı hırslar bana göre değil, dünyamda da buna yer 
vermiyorum. 


Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Medyanın değer yargılarını değiştirmek ve aynı zamanda daha “bilimsel gerçeklik" ile 
içerik oluşturulmasını getirmek isterdim. Daha çok reyting yerine, daha çok "toplumsal 
fayda" içeren içerikler gelmesini sağlardım. Fırsatım olsa medya yayın içeriklerini 
değiştirirdim. 


Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo - tv gazete) yok 
edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? 


Bakınız bugün Tv içerikleri ile sosyal medya içeriklerini süzdüğünüzde insanlar sadece 
maddi dünyada değil, maddi dünya içinde kişisel gelişim ve içsel gelişime yönelik de 
yoğun içerik ve paylaşım oluşturuyor. Ve bu azımsanmayacak kadar büyük kesim de 
evlerinde artık televizyon istemiyor. TV'lerin “yayın akışı" sistemi ile yolculuklarına 
devam edebilmeleri için, sosyal içerikleri ve insanların yeni dünyadaki talep ve ilgilerini 
iyi okumaları gerekiyor. Artık herkes istediği saatte istediği şeyi dijital tv 
platformlarından internet üzerinden izleyebiliyor. Haberleri internetten daha hızlı takip 
ediyoruz, istediğimiz zaman bol seçenekli listelerden film-dizi izleyebiliyoruz. Bu sürecin 
böyle devam edeceğini düşünüyorum. Tv'ler de bu düzene içeriksel olarak uymak 
durumunda görünüyor. Ben de halen değişen dünya, teknoloji, internetin rolü ve sosyal 
medya ile bu mecranın sadece Tv olmaması ile son 4 yıldır mesleğimi Tv dışındaki 
alanlarda da sürdürüyorum. Bireysel çalışma deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, 
Tv yerini çoktan internete bırakmış durumda... 





Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim 
mezunu olmak gerekli midir? Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk 
yapılabilir mi? 


Sunuculuk maalesef ki, “güzel olmak" ile yetinilen ve güzel olan, Tv'ye çıkmaya cesareti 
olan herkesin yapabileceği bir meslek olarak algılanıyor. Ve bu yönde duyduğum fikirleri 
de bir sorumlulukla düzeltmeye çalışıyorum. Ancak bu algıyı oluşturan da maalesef 
medyanın kendi oldu. Hepimiz biliyoruz ki maalesef sunuculuğun yetkinliğinin bir denetim 
mecrası yok. Dili doğru kullanan, haberin ekrandaki sorumluluğunu alabilen, soru sormayı 
bilen, sunduğu haberin geçmişini bilen, gazetecilik sorumluluk ve niteliklerine sahip, 
ekranda etik hassasiyetleri bilen, giyiminden saçına kadar ekran adabını bilen sunucu 
denetleyen bir mecra yok. Medyada bu özdenetimi her Tv kanalı kendi ihtiyaçlarına ve 
yönetimsel tercihlerine göre yapmaya çalışıyor. Eğitim boyutunda, üniversitelerin İletişim 
Fakültesi okuduğunuzda mesleki etiği, mesleğin değerlerini en temel bilgi olarak 
öğrenirsiniz. Bu bilgi ile birlikte, mesleği tam anlamıyla öğrenmek, haberci olabilmek için 
yıllarca haberin içinde pişmeniz gerekir. İletişim fakültesi ya da başka bir fakülte, mesleki 
kurslar, bilginizi geliştirir, teoride ve basit pratikte mutlaka katkı sağlar. Ancak mesleği 
icra edebilmeniz için bu bilgilerle birlikte stajyerlik, muhabirlik yaparak haberin, mesleğin 
içinde pişmeniz gerekir. Meslekte ehil olabilmek için asıl zorunluluk da bu deneyimdir. Siz 
hiç ameliyata girmemiş sadece Tıp Fakültesi'ni bitirmiş bir doktora nasıl ameliyat olmak 
istemezseniz, aynı deneyim de her meslekte gerekiyor. Bu aşamalardan geçmeden 
sunuculuk yapanlar da yok değil. Ancak işte bu başta söylediğimiz mesleki etik değerler 
ve mesleki kalite değerlerini gündeme getiren tartışma ve konuların yolunu açıyor. 
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“BU DEVİRDE 'GÜZEL SUNUCU' SÖYLEMİ ÇOK ESKİ KALMAYA 
BAŞLADI" 


Ekranda güzel olmak şart mıdır? 


Güzellik, görsellik elbette görsel bir mecra için gerekli... Ancak “sadece güzel olmak asla 
yetmez", Ayrıca günümüzde uygulanan makyaj teknikleri ile zaten kimsenin çirkin olmak gibi 
bir derdi de kalmadı. Öncelik "güzellik" kavramından çıkmalı artık... Bu devirde “güzel sunucu" 
söylemi çok eski kalmaya başladı. Şimdi herkes güzel. 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne 
Şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 


Haberler internet üzerinden daha hızlı ve güncellenir durumda. Ancak bir haberci alışkanlığı 
olarak, ofisimde çalışırken haber kanalları sesleri kapalı bir şekilde karşımdaki ekranlarımda 
duruyor. Telefon ve tabletimde haber uyarı uygulamaları var ve son dakika haberleri 
düştükçe görüyorum. Sosyal medya hesaplarımı aktif kullanıyorum ancak hepsi sadece iş 
amaçlı hesaplar, Prensip olarak sosyal medyada özel ve sosyal hayatımı paylaşmıyorum. 
Hatta takipçilerim hiç dinlenmeden sürekli çalıştığımı düşünüyorlarmış, zaman zaman “özel 
ve sosyal hayatımı paylaşmadığımı" söylediğimde artık onlar da öğrendi... Dergi okumayı 
çok seviyorum. Bir süre ben de Kitabın Ortası kültür-sanat dergisine ve Kadın ismindeki 
entelektüel kadın dergisine yazılar yazdım. Dergi daha saklanabilir ve zaman meftumu 
olmayan bir mecra, İnternet zaten her yerde aktif. E-postalarım, web sitem, takipçilerimden 
gelenler her an ben ve çalışma ekibimin takipte olduğumuz mecralarımız. 








Son dönemdeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 


Konferanslar, zirveler, ödül törenleri, gala geceleri, basın toplantıları gibi geniş bir yelpazede 
etkinliklerde sunucu, master of ceremony ve moderatör olarak yeralıyorum. Birçok 
uluslararası ve ulusal zirvenin sabit sunucusu oldum. Master of ceremony ajandam çok erken 
doluyor. 

Eğitim tarafında, Master of Talk ve Master of Prestige eğitimlerimin kitaplarını yazıyorum. 
Yine bu özel tescilli eğitimlerimi hem devlet kurumları, özel kuruluşlar ve ofisimde bireysel 
talep eden üst düzey yöneticilere eğitimler veriyorum. Aynı zamanda İstanbul Aydın 
Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak Konuşma Teknikleri dersleri veriyorum. Hem kendi 
çalışma ekibim, asistanlarım hem de üniversiteden öğrencilerim ile epey aktif ve yenilikçi, 
enerji dolu çalışmalar yapıyoruz. Bu yüksek enerjili çalışma beni çok mutlu ediyor ve yeni 
projelerim için de bana ilham ve güç veriyorlar. Ayrıca “Hayata Manşetinizi Atın” sloganım ile 
verdiğim eğitimler büyük ilgi görüyor ve çok değerli bir öğrenci kitlem oluştu. 


Özel etkinlik sunumlarında sizce nelere dikkat edilmeli bu alandaki başarının sırrı nedir? 


Etkinlik sunumu özel bir eğitim isteyen bir iş. Çünkü sahnede adeta bir pilot gibi tüm kontrol 
ve sorumluluk sunucuda. Düşünsenize bir organizasyon için ekip aylarca çalışıyor ama en 
ufak bir sunucu hatası tüm organizasyonun emeğini, imajını yok edebilir. Ya da sıradan bir 
organizasyon bile doğru sunum özellikleri ile özel ve unutulmaz bir organizasyona 
dönüşebilir. O nedenle sunucu sahne hakimiyeti, kriz yönetimi, protokol bilgisi gibi birçok 
noktada tam donanımlı olması gerekiyor. Master of ceremony bir meslek ve bu mesleğin 
yetkin sunucularının da yetişmesi gerekiyor. Ben de bu konuda eğitim isteyen sunucu, master 
of ceremony adaylarını hem üniversitede hem de ofisimdeki eğitimlerimde yetiştiriyorum. 





İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz? 
İyi sunucu, nerede kime neyi ve nasıl sunacağını iyi bilen, bu işin bilimsel ve teknik 


eğitimlerini almış, pratikte deneyim sahibi, egosunu bırakıp yapıcı iletişim kurmayı öğrenmiş 
mesleğinde uzman kişidir. 
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Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? 
Spikerliğin stresli yanları neler? 


Çünkü dünyanın haber niteliğini taşıyan tüm dertlerini ve gündemini izleyiciye aktaran 
ve son dakika gelişmeleri ile her an olabilecek tüm gelişmelere hazırlıklı olunması 
gereken bir meslek... Yayında sunucu duygusal anlamda etkileyen haber ya da 
haberler ile (deprem gibi doğal afetler, taciz haberleri, şehit haberleri, trafik kazaları 
gibi) karşı karşıya kaldığında işte o zaman o stresin nasıl üstesinden geleceği 
sunucunun kişisel özelliklerine bağlı. Duygusal anlamda zorlayan haberler en büyük 
stresi oluşturuyor. 


“BENİM İÇİN BİRŞEY OLMAK DEĞİL, MUTLU OLMAK ÖNEMLİ" 


Tekrar televizyon projeleri olacak mı? Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an 
bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde 
görmek istersiniz? 


Var yada yok diyemem... 32 yaşıma kadar hep hedefim vardı ve büyük emeklerle 
istediğim yere geldim. 32'den sonra artık uzun vadeli hedefler koymayı değil, hayatın 
önüme çıkarttığı yolları okumayı öğrendim. Bu çok keyifli bir hayat okuması oldu ve 
hayat beni kendi tercihim olan medya kariyerinden sonra diğer kariyerlerim olan 
master of ceremony ve eğitimler, markalarımda da başka bir kariyer yolculuğuna daha 
çıkardı. Ve ben anladım ki; “nerede, ne olduğum değil, nasıl mutlu olduğum" önemli... 
Artık böyle yaşıyorum. Benim için bir şey olmak değil, mutlu olmak önemli... 





Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Doğa gezileri ve seyahatler yapıyorum. İyi bir film izleyicisiyim. Her hafta mutlaka bir 
kitap okuyup bitiriyorum. 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 

Henüz öyle bir film ya da kitaba rastlamadım. Ancak nöroloji ve psikoloji üzerine 
okuduğum kitaplar beni insanı anlamak ve davranışları yorumlamak adına çok 
etkilemiştir. 

Kırmızı Türk hakkında neler söylersiniz? 

Kırmızı Türk, mesleğimiz dışından içeri uzatılan bir mikrofon... Bu nedenle medya 


dışında bizleri merak eden tüm izleyici ve takipçilerimizle aramızda bir köprü. Dilerim 
güzel haberlerde Kırmızı Türk takipçileri ile bir araya geliriz. :) 





Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istedi 
var mı? 


iz bir mesaj 





TV'de ya da diğer çalışmalarımda her zaman beni takip edip, her çalışmamda çok 
kiymetli yorumlarda bulundukları için tüm takipçilerime sevgilerimi ve teşekkürlerimi 
sunuyorum. 


Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı... Ülke gündemini şu aralar 
sadece seçimler oluşturuyor. 


Adaylar kimler? kim hangi partiden aday olmuş? kim hizmet etmiş halkına 
kim etmemiş sadece koltuk işgal etmiş? kim yapabilir belediyeciliği, kim 
yapamaz? en hayırlısı kimdir, hangi partidir? 

Tüm bu sorulara cevap arıyoruz işyerlerinde, ev sohbetlerinde, 
kahvehanelerde hep birlikte ve neredeyse konuşulan tek konu bu, bir de 
yollarda broşür dağıtan muhtar adayları... 


Televizyonlar seçim özel programlarına başladı bile; Gazeteciler, 
Haberciler tek tek ekranlarda boy göstermeye başladılar... Peki seçim 
Programı sunmak, siyaset Programı yapmak her Sunucuyum, Gazeteciyim 
diyenin yapabileceği bir şey midir? Cevap veriyorum elbette hayır... 


İlk evvela seçim Programı yapabilmek için etkin haber geçmişinizin olması 
lazım, muhabirlikten, haber kovalamaktan gelmek lazım öyle magazin 
haberi değil tabiki, uzun yıllardır siyasetin içinde olmak Türk siyasetinin 
dün'ü ve bugünü noktasında her durumdan bilgi sahibi olmak gerekir... 
Yaşadığın şehrin dışındaki diğer iller, ilçeler hatta belde belediyelerini bile 
sorunlarıyla araştırmak gerekir, Zaten Gazetecilik ve Sunuculuk 
araştırmak denektir doğruyu bulup bunu halka doğru aktarmak demektir. 
Oturduğun yerden ahkam kesmek, masa başı memuru gibi stüdyo konuğu 
alıp eee anlatın bakalım neler yapacaksınız seçilirseniz demek değildir... 
Aday olunan bölgenin tüm sorunlarını araştırıp ve hatta yerinde tespitler 
yaparak insanların bulundukları yerlere gidebilmektir marifet.. 


Bizler hizmet sektörünün en önemli neferlerinden biriyiz, her zaman 
doğru, tarafsız ve objektif olmak zorundayız ve mutlaka halka hizmeti 
ayağına götürmek zorundayız 

Siyaset ve seçim programı yapmak bütünüyle hem ekip çalışması hem de 
donanımlı sunucu işidir... 

Kılık kıyafetinizden hitabetinize kadar her şey daha bir ciddi daha bir şık 
olmak zorundadır. Samimiyet ve resmiyet çizgisini iyi ayırabilmek, hakaret 
etmeden, taraf olmadan, kimseye söz hakkı doğuracak söylemlerin 
olmasına müsaade etmemek demektir, iyi bir yönetici edasıyla programın 
bütününü yönetmek demektir aslında. 


Ekranlarımızda zaman zaman popüler kültürde kendine yer edinmiş adına 
da Gazeteci ya da Haberci denilmiş kişilerin yaptığı büyük gaf'ları ya da 
konuya hakim olamamasından kaynaklı komik duruma düşüşüne şahit 
oluyoruz, ekran önünde olan insanların en büyük kabusudur bu durum ve 
böylesi bir şey yaşamak istemiyorsak öncelikle çok çalışmak, çok okumak 
ve çok araştırmak gerekiyor. 


Mesleğimizin hem en keyifli hem de en zor kısmı da budur zaten... 


Unutulmamalıdır ki gereksiz özgüven bizim meslekte felakettir ve 
sonunuzu hazırlar... 


Seçimlerin Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve tüm meslektaşlarımızın bu 
zorlu süreçte işini layıkıyla yapmasını ve tabiki kolaylıklar 








Göçmen bir ailenin ferdiyim. Rahmetli babamın 
tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafım 
Selanikli, İstanbul'da doğdum ve 
Bahçelievler'de büyüdüm. Yaklaşık yirmi yıldır. 
televizyon ve organizasyon sunuculuğu 
yapıyorum. Uzun süre Türkiye Jokey Kulübü 
televizyonunda çalıştım. Şu anda İstanbul'un 
batısında Büyükçekmece ve Beylikdüzü 
bölgesinde yaşıyoruz. Beylikdüzü 
Belediyesi'nde etkinlik ve organizasyonlarda 
sunuculuğa devam ediyorum. Öte yandan 
“Güzel konuşma ve diksiyon' dersleri de 
veriyorum. Evliyim, ilkokula giden bir oğlumuz 
var, 


Basın, gazetecilik, halkla ilişkiler benim 
rahmetli babamın mesleği, Dolayısıyla küçük 
yaşlardan beri basınla ve iletişim işinin sivil 
toplum örgütleriyle bir aradayız aslında. 
Profesyonel yaşamdaki ilk işimde CNR 
Fuarcılık şirketinin dergisinde çalıştım, 
İstanbul'un o dönemlerde en ünlü diksiyon ve 
etkili iletişim kursuna halkla ilişkiler alanında 
kendimi geliştirmek için başladığımda diksiyon 
dersi öğretmenimiz TRT'nin eski 
spikerlerinden Murat Ertanhan 'Sınıfta kimler 
sunucu olmak istiyor' dediğinde 20 kişilik 
sınıfta tek parmak kaldırmayan ben olmuştum. 
Benim haricimde herkes sunucu olmak için 
gelmişti kursa. Kurs bitiminde o sınıftan 
mezun olanlar içinde sadece ben sunucu 
oldum, TRT'nin eski müdürlerinden rahmetli 
Saip Ertem, Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun, 
sesinin tınısı mikrofona çok uygun ve ekrana 
da çok yakışacak bir yüzün var' diyerek çocuk 
programlarında sunucu olmamı teklif etmişti. 
Ossıralarda sene 1997, at yarışları Kanal 6'dan 
canlı yayınlanıyordu ve bir sunucuya 
ihtiyaçları varmış. Çocuk programı sunamadan 
kendimi at yarışları yayını için Kanal 6 
stüdyolarında buldum. 


Kanal 6 zamanında birlikte çalıştığımız çok 
sevdiğim dostum Burçin Şimşek, ustalarımız 
TRT spikerlerinden Bengül Erdamar, Nihat 
Böke, Yeni neslin temsilcilerinden beğendiğim 
isimler ise Ece Üner, Seda Öğretir, Nazlı Çelik. 


Babam mesleğe ilk Hürriyet gazetesinde 
başlamış ancak o dönemlerde ülkenin genel 
gidişatı sebebiyle devlete geçiş yapmak 
zorunda kalmış ve devlet memuru olarak 
emekli olmuştu. Fakat gazetecilik onun için bir 
amaç, bir tutkuydu. Babam da emekli olduktan 
sonra yaşadığımız Bahçelievler'de kendi 
gazetesini kurdu ve bastığın, yaşadığın yerde 
ne yaşanıyorsa önce oradan haberin olacak 
ilkesi ile yerel gazeteciliği 17 sene vefatına 
kadar layıkıyla icra etti. Benim en çok dikkatimi 
çeken çıkardığı hiçbir gazetede 3.sayfa 
haberine yer vermedi. Kişiliğindeki olumlu ve 
yapıcı tavırlarından da kaynaklanıyordu bu 
durumu, Yıllarca pozitif habercilik yaptı, güzel 
olan, fayda sağlayacak ne varsa onu taşıdı 
sütunlarına, satırlarına, Bugün ise habercilik 
adına değişen pek bir şey yok maalesef. Hala 
şiddet, istismar gibi haberler oldukça fazla ve 
bunlar pompalandığı sürece suç oranı artmaya 
devam ediyor. Haberciler daha özenli, dikkatli 
ve sorumlu olmalı; medya, suçu çoğaltmamalı, 
kötüyü özendirici olmamalı. 


Müzik ile uğraşıyorum. Bestelerim var, 
şarkılarımı ezbere bilen bir kitle var. Günün 
birinde şarkılarımı insanlara ulaştırmak 
istiyorum. Onun dışında 'Güzel konuşma ve 
diksiyon' derslerine devam etmek istiyorum. 
Bildiklerimi paylaşmak ve insanların hayatına 
katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Ayrıca 
bölgemizdeki sosyal sorumluluk projelerinde 
de zamanım elverdikçe yer almaya 
çalışıyorum. 


Genel ve teorik ders programı bilgilerinin 
yanında, birebir eğitime katılanları konuşturup 
anında hatalarını düzeltmeye çalışıyorum. 
Diksiyon derslerinin en büyük etkisi kişide 
farkındalık yaratmak, ben de bu bilinçle 
hareket ediyorum. Her birimiz dilimizi güzel ve 
etkin şekilde kullanmalıyız. Fırsatını buldukça 
da bildiklerimizi öğretmeliyiz. 
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Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 
mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri 
nelerdir? 


Geçmişte TIK ekranlarında çalıştığım dönemde bir baskı veya işimi etkileyecek bir rekabet 
ortamı içinde değildim. Hatta ekipte çok sayıda kadın çalışan olmadığından el üstünde 
tutulurduk. Şu anda belediye bünyesinde çalışıyorum. Başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu olmak üzere ekibinin desteği, onların benden işim itibariyle memnuniyeti bana 
çok güzel bir iş ortamı sunuyor. Şimdiye kadar bu işi biraz fanus içinde yaptım; vahşi orman 
şartlarında pek bulunmadım. Baskı olsun veya olmasın, benim odaklandığım şey öncelikle işimi 
iyi yapmak. Her sunum öncesi katılacağım programı araştırırım. Metinlerini önceden hazırlar ve 
prova yaparım. Rekabet insanlar arasında değil de işin kalitesi için olursa daha anlamlı. Ben 
meslek hayatım boyunca her zaman benimle aynı işi yapanlara yardımcı olmaya çalıştım. 


Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkânınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Çok sabırsız, çok tezcanlıyım. Ailem de bu konuda eskiden beri şikayetçidir. Kendimi daha 
sabırlı biri yapardım. 


Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Öncelikle medyayı işadamlarının, holdinglerin elinden kurtarırdım. Medyanın her alanına 
liyakât sistemi getirirdim. Başarılı, hak eden, hedefleri olan, düzgün insanların bir araya geldiği 
özgür ve bağımsız yayın organları oluştururdum. 


Yeni Medyanın (sosyal medya ve internet ) geleneksel medyayı (radyo - tv, gazete ) yok 
edeceği söyleniyor. Siz buna ne dersiniz? 


İnternetle birlikte dijital bir devrim yaşandı. Sadece sosyal medya değil, akıllı telefonlar, 
tabletler, uygulamalar geleneksel medyayı derinden etkiledi. Gazeteler, dergiler çok büyük tiraj 
kaybı yaşadı ve yaşamaya hatta kapanmaya devam ediyor. Nihayetinde insanın olduğu yerde 
haber yaşamaya devam eder. Yani içerik üretmek hep önemli olacak. Benim bahsettiğim kaliteli 
ve özgün içerik, Yoksa günümüzde herkes sosyal medyada gazeteci gibi davranıyor zaten, 
Anında fotoğraf, anında haber metni bir tıkla yayında. Ama Türkçeyi düzgün kullanamıyoruz. 
Derdimizi en iyi bildiğimiz dilde bile anlatamıyoruz. Nitelikli, kısa ve yaratıcı içeriklerle tematik 
yayınlar oluşturmak çözüm olabilir, Artık kimsenin uzun uzadıya yazı veya haber okuyacak 
vakti yok. 


Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu 
olmak gerekli midir? 


Ben iletişim mezunu değilim. Olsa iyi olur ama bu işi yapmak için mutlak iletişim fakültesi 
okumaya gerek yok. Ama heves şart, eğitim şart, öğrenmeye açık olmak lazım. Kendini sürekli 
geliştirmelisin, Bu işi ancak yaparak öğrenir ve ilerletebilirsin, Sabırlı olmak lazım. Şimdi 
olanaklar geniş. Belediyeler bu konuda duyarlı ve kurslar düzenliyorlar. Oyuncu ve sunucuların 
açmış olduğu eğitim merkezleri var. Bu akademilerden de çok yetkin isimler yetişti son yıllarda. 
Zaten hangi iş olursa olsun okulundan mezun olur olmaz etiket sahibi olamazsınız ancak 
meslekte en az 5 yılı bitirmiş olmanız şart bence. 


Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı? 


Güzellik, kişiden kişiye değişen göreceli bir kavram. Güzellik önemli değil ama bakımlı ve 
sağlıklı olmalıyız. Neticede kamera önündeyiz, televizyon bir şov işi. Bir sunucu yediğine, 
içtiğine dikkat etmeli. İyi dinlenmeli mesela, Çünkü yorgunluk direkt sese ve görüntüye yansır. 
Yurtdışında yaşlı sunucuların daha popüler olduğunu görüyoruz. Bence yayıncılıkta tecrübe 
güzellikten daha mühim özellikle de sektörel alanlarda. 


Rahmetli babam derdi ki, 'Kişi önce kendisine 
saygı duyacak ki karşısındakine de çevresine 
de saygı gösterebilsin'. Bu bağlamda sadece 
sunuculuk değil hangi işi yaparsanız yapın 
önce kendinize kıyafetiniz, temizliğiniz, 
saçınız, aksesuarlarınız tepeden tırnağa 
bütünlüğünüzü oluşturan her şeyiniz ile saygı 
göstereceksiniz ki işinize yansısın. İyi bir 
sunucunun ayrıca iyi bir de ön hazırlığı olmalı. 
Kendisine iletilen bilgileri teyit etmeli, Bir 
kişiyi anons ederken de o kişi ile göz 
temasında bulunması da çok önemlidir; zira bu 
işine hakimiyetini ortaya koyan bir ayrıntıdır. 
İşin sırrı da ayrıntılarda gizlidir zaten. 


Tabii ki stresli bir meslek, hele bir de benim 
gibi canlı yayın ya da canlı canlı topluluk 
önünde sunum yapıyorsanız... Ağzınızdan 
çıkan her kelimeden sorumlusunuz, Herkesin 
gözü ve kulağı sizde. Yaptığınız bir hatanın 
acımasız eleştirileri, üzücü sonuçları olabilir. 
Bunun örneklerine zaman zaman yayın 
dünyasında karşılaştık. Çok ünlü sunucular 
bile yeri geldi televizyona çıkamaz duruma 
düştüler. Görsel ve işitsel yönden kusursuz 
olmak zorundasınız. Bu sebeplerle stresinizin 
çok yüksek olması muhtemel ve normal bence 


22 yıllık sunum hayatım boyunca devlet 
erkanından pek çok ismin yer aldığı sayısız 
protokol sunumu gerçekleştirdim. Bunların 
içinde şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı organizasyonlar 
oldu. Dolayısıyla bu konuda yeterince 
deneyime sahibim, Yaşadığım tecrübelerle 
sabittir ki protokolde sıralama, isimlerin doğru 
söylenmesi, isimleri söylerken protokolde 
bulunanlarla göz teması çok önemlidir, Bu 
temas fark yaratır, konuya, ortama ve işinize 
hakim olduğunuzu gösterir. 


Halk sevdi. Belki sağlık sorunlarının son 
yıllarda artması bunun sebebi olabilir. 
Hastanelerde yoğunluklar yaşanıyor. Yeni 
nesil interneti etkin kullanıyor ancak yaşça 
büyük olan insanlar televizyon izliyor ve 
sağlığı ile ilgili bilgileri de televizyondan takip 
ediyor. 


Bu yüzden sağlık programları hem kanallarda 
çoğaldı hem de izlenme oranları yüksek. İçerik 
bakımından doyurucu olan sağlık programları 
medya için farklı bir seçenek oluşturdu. İyi bir. 
sağlık programı işinin ehli doktorlar bulunmalı, 
interaktif olarak kişilere dokunmalı ve sağlık 
gündemini en iyi şekilde takip edip gündem 
oluşturmalı, en önemlisi de hastalığı önleyici 
bilgilere yer vermeli. 


Dr. İlker Manavbaşı ile Estetik Mucizesi 
Programı'nın bana en büyük katkısı 2011 
yılında noktalamak zorunda kaldığım 
televizyonculuğa geri dönüş yapmam oldu. 
Programda Dr.İlker Manavbaşı'na estetikle 
ilgili merak edilen soruları soruyorum ve 
cevapları üzerinden izleyiciyi bilgilendirmiş 
oluyoruz. 


Beylikdüzü'nde sosyal belediyecilik anlayışı, 
hizmet ilkesi, insana dokunmanın, doğrudan 
temas etmenin gerekliliğinden dolayı son 
hızıyla etkinlikler devam ediyor ve bu 
etkinlikler çerçevesinde organizasyon 
sunumlarının görevini gerçekleştiriyorum... 


Artık çok fazla televizyon seyretmiyorum, 
haber kanallarını takip ediyorum. Yerel 
medyanın önemini ve kıymetini bilen biri 
olarak bulunduğum bölgenin yerel gazete ve 
dergilerini takip ediyorum. Sosyal medyada 
Facebook ve Instagram'ı özellikle de yaptığım 
işleri duyurmak amaçlı kullanıyorum. 
Arkadaşlarım sosyal medya paylaşımlarında 
yazdığım metinleri beğeniyorlar. Bunları 
derleyip bir kitapçık haline getirebilirim. 


Bizim işimiz bu. Yıllarca kamera önünde 
bulundum, eğitimler aldım. Şartlar uygun 
olursa neden olmasın, düşünürüm tabii, Bir de 
ben saç ve makyaj konusunda çok hızlıyımdır. 
Hemen hazırlanırım. Arkadaşlarım 'Sen bu iş 
için doğmuşsun' derler. 
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Gelecekte ne tür projeler olacak? 


Biz kadınlar anne olduktan sonra özellikle çocuklarımızı düşünmeye başlıyoruz. Kendimle 
ilgili en fazla yapabileceğim şey müzikle uğraşmak ve bana ait olan şarkılarımı insanlara 
sunmak olabilir. Onun dışında mesleğimle ilgili çalışmalara, sunumlara ve derslere 
devam etmeyi düşünüyorum. Hayata dair büyük hırslarım yok. Zaten yaşadığımız yer 
İstanbul'un şehir merkezine göre daha sakin ve ferah bir bölge. Tekrar kalabalıklara 
girmek bana zor geliyor. Biz de bölgeye uyduk yani anlayacağınız. Her şeye rağmen bir 
gün yeniden ekran karşısına geçerek insanlara fayda sağlayacak, hayatlarında fark 
yaratacak, yanlış gidenlere müdahale ve etki sağlayacak programlar yapmak isterim. 


Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Genelde ailemle birlikteyim. Firsat buldukça İstanbul çevresinde ve dışında seyahatlere 
çıkıyoruz. Arkadaşlarımla, dostlarımla buluşup sohbet etmek için zaman ayırıyorum. Film 
izlemeyi de sevdiğimiz doğrudur. 


Müzikle ilgili çalışmalarınız neler? Müzik fikri nasıl ortaya çıktı? 


Çocukluğumdan beri mikrofon elimdedir benim... 2008 yılında bu durumuma bir de 
bestelerim eklendi. 42 tane bestem oldu bu süreç içerisinde. Ezbere şarkılarımı bilen, 
istekte bulunanlar ve bir arada söylediğimiz dost meclislerimiz var... Bir iki şarkımızı 
görücüye çıkaralım istedik ama maalesef müzik piyasasında doğru adres karşımıza 
çıkmadı bu arada süreç uzayınca ben de oluruna bıraktım... 





Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 


Tek bir isim veremem ama insana dokunan, bize hayatı anlama noktasında yeni bir 
pencere açan her bir kitap cümlesi, her bir film sahnesi favorim. 


Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlık seçimi organizasyonları da olmak üzere pek çok 
özel etkinlik ve protokol sunumu yaptınız bize bunlardan bahseder misiniz? 


15 sene televizyonda canlı yayın sunuculuğum ile birlikte ve devamında sayısız etkinlik 
sunumları gerçekleştirdim. 


Kırmızıtürk ile ilgili düşünceleriniz nedir? 


Ekran önünde veya mikrofon başında yalnızsınızdır. Bizim işimiz hata kabul etmez. Ama 
neyse ki Cengizhan Kaya gibi yanımızda olan bir yayıncı dostumuz var ve bizleri yalnız 
bırakmıyor. Profesyonellerin buluşma noktası Kırmızıtürk platformuna yayın hayatında 
başarılar diliyorum. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var 
mı? 





Tüm okurlarınıza, çalışanlarınıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her türlü zorluğa 
rağmen hayatımızı nasıl yaşayacağımız aslında bizim elimizde. Tüm kötülüklerden 
arınarak barış ve sevgi dolu günlerde yaşamak dileğiyle... 


Röportaj : Cengizhan KAYA 











KIRMIZITÜRK 
KAYNAK 


NASIL 
SUNUCU OLAMADIM 





Özlem 
Menemencioğlu 
Boğahan 


Nasıl Sunucu Olamadım 


Yazar: Özlem Menemencioğlu Boğahan 
Yayınevi : Serüven Kitabevi 


Neden bilmiyorum, birden sunuculuğa merak sardım. Bu uğurda, ailemden ayrı yaşadım, 
kurslara gittim, görüşmeden görüşmeye koştum, hatta birçok başka iş tekliflerini 
reddettim. 


Tüm yaşananlar gerçektir. Şahısların gerçek isimlerini kullanmadım (Eşim'inki dışında) ve 
kurumların adını da tabii ki yazmadım. Bu edebi bir metin değil. Öyle tasvirler, süslü laflar 
beklemeyin. 


Bu kitap, paylaşma isteğimin bir sonucu. Kalbimin sesini dinledim diyelim. Tüm bunları 
yaşarken de yazarken de büyük keyif aldım. (haliyle yaşarken arada farklı duygular 
hissettim!) Bazı ayrıntılar kafamda nasıl bu kadar canlı ben bile şaşırdım. 


Umarım siz de keyifle okursunuz. 
Bir de fikrinizi benimle paylaşır mısınız? 
Ben sunucu olmuş muyum? :) 
Sevgiler 
(Tanıtım Bülteninden) 
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Ben İnci Bakraç Tunç. 2004 yılından bu yana medya sektöründeyim. Hürriyet Gazetesi, Show Tv, 
Fox Tv, Akşam Gazetesi gibi bir çok medya organında sunuculuk/spikerlik ve editörlük yaptım. 
Şu an organizasyon ve etkinlik sunucusu olarak mesleğime devam ediyorum. 


Çünkü başka bir şey hiç istemedim, denemedim de, 


Henüz ortaokulda hedefim belliydi. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesini Kazandım ve 
burada Gazetecilik bölümünü seçerek, lise son sınıfta Hürriyet Gazetesi'nde staj yapmaya 
başladım. 


Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verebilirim ama iş anlamında; hayır, yok. 


Elbette hissediyorum. Bu mesleğe olumlu yansıyor bence, Rekabet adaletli yapıldığı sürece, 
başarıyı kamçılayan bir şeydir. 


Sansürü. 


İletişim mezunu olmak gerekli mi bilemiyorum, her meslekte sonradan öğrenip bu işin içerisine 
giren ve oldukça yetenekli arkadaşlar var. Ama kurs, yalnızca medya sektöründekiler için değil, 
Türkçe konuşan herkes için gerekli. Doğru bildiğimiz yanlışlar çok fazla. ve Türkçe muhteşem 
bir dil. 


Yapanlar var maalesef. Ben bu işin bu kadar basit olmaması gerektiğini düşünüyorum. Spikerlik 
yazılanı okumaktan çıkalı çok oldu. Zaten zaman içinde ayrışıyoruz. Bir kriz yayınında, bir son 
dakika haberinde. 


Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Doğallık takıntım var. Her şeyi olduğu gibi seviyorum, en çok da 
kendimi 


Fox Tv, ilk ekran deneyimim oldu. Bizden Kaçmaz magazin programını sundum. O donem Yılın 
En iyi Magazin programı seçilerek Altın Kelebek'le ödüllendirilmiştik. Henüz 21 yaşındaydım ve 
o sahnede olmak oldukça heyecan vericiydi. 








Ben de telefoncuyum. Sabah haberlerini telefonumdan okuyorum artık, Ama gün içerisinde 
muhakkak televizyon izlerim. İzlerken de vurgu hatalarından Kj'lere kadar bir sürü detaya 
takılırım. Maalesef: ben anlattım sen de anladın algısı habercilikte bile kendini gösteriyor. Ben 
medya işinin daha fazla özen istediğine inanıyorum. Sen Kj yazıyorsan o kelimenin doğru 
yazımını bilmek durumundasın. Bilmiyorsan da artık bilgiye ulaşmak çok basit. Kontrol edip 
öyle yazmak durumundasın. Ama durum böyle değil, yeni nesil medyacılar biraz daha rahat, 
Sosyal medya dilini haberde de kullanıyorlar. 


Tv Net, benim haberciliği öğrendiğim yer. Hafta sonu haberiyle başladı oradaki hikayem, 
sonra Hafta İçi bültenlerini sunmaya başladım. Gündüz bültenleri 45 dakikadır ve her saat 
başıdır. Yani sürekli ekrandaydım. Haber sunmak artık benim için yemek yemek kadar doğal 
bir eylem haline gelmişti. Stüdyoda konuk ağırlamak, telefon bağlantısı yapmak, doğru soruyu 
sormak, cevaptan yeni bir soru çıkarmak ve gündemi an be an takip edebilmek gibi, 
haberciliğin gerektirdiği kilit özellikleri orda kazandım diyebilirim. 


İyi bir sunucu; doğaçlama yeteneğine sahip olmalı, bunu yapabilmek için de konuya hakim 
olmalı elbette, Dilini çok iyi bilmeli, vurguları tonlamaları doğru kullanmalı. Sakin ve 
soğukkanlı olmalı, merak duygusu yüksek olmalı. 


Kesinlikle öyle. İçerisinde popülarite olan her iş gibi spikerlikte de yaptığınız hata oldukça 
geniş bir kitleye yayıldığı için üzerinizde bunun gerginliği olabiliyor. Ayrıca izlerken bile sizi 
son derece üzebilecek haberleri düşünün; iste biz onları ham görüntüleriyle izleyip doğru 
cümlelerle anlatmaya çalışıyoruz. Biraz insani tarafınızı arka plana aldığınız bir iş yani. 


Etkinlik sunumları çok keyifli geçiyor. Stüdyoda oturup kameraya konuşmaktan biraz daha 
farklı. Burada size bakan gözleri bire bir görüyorsunuz. Farklı bir heyecanı var, 


Özel sunumlarda aslında tek bir şey diğer tüm hataları kamufle edebiliyor diye düşünüyorum : 
Güler yüz. 


Ekranda olmak için güzellik şart değil, Haberci yüzü dediğimiz bir şey var, biz habercilerin 
tasviri, İfade sanırım, güzellikten daha önemli. 


Giderek robotlaşıyoruz. Tüm dünya buna evrilirken bizim de bundan şikayetçi olmamız çok da 
doğru değil. Betacam kasetleri vardı meslektaşlarım bilir. Bir görüntüyü izlemek silmek çok 
zor şeylerdi, Simdi saniyelerimizi alıyor. Teknoloji bir devri bitirirken yeni bir devri de 
başlatıyor. Sosyal medya uzmanı diye bir tanım var miydi önceden? Simdi oldukça popüler bir 
is, Bence bir şeyler bitmiyor, dönüşüyor. 








TI yaşını doldurmak üzere olan bir oğlum var; Alaz. Boş 
vaktim yok, onunla ilgileniyorum. Başka hiçbir şey beni 
böylesine motive edemiyor. 


Adam Fawer'in kitaplarını çok severim. Hayatimin filmi ise; 
tartışmasız : Yeşil Yol, 


Kırmızı Türk'e bana ve tüm meslektaşlarıma verdiği değer 
için çok teşekkür ederim. 


Bulunduğum konumdan oldukça memnunum, mesleğe çok 
erken yaşta başlamanın faydalarını görüyorum. Ancak bir 
yandan da görüyorum; yaşıtlarım mesleğe yeni başlıyor. 
Yani benim için de her şey yeniden başlıyor. Daha gidecek 
çok yolum, anlatacak çok haberim var. içinde mutlu 
hissettiğim her yer yeni planım olabilir, Mutluluğu ya da 
başarıyı koşullara bağlayan biri değilim. 


Her duyduğunuza inanmayın, okuduklarınızı sorgulayın, 
kimsenin özel alanlarına girmeyin, saygıyı hak edin. 
Teşekkürler.. 








KIRMIZITÜRK 


CAN OKANAR NOSTALJİ 


Televizyon haberciliğinin duayenlerindendir. 


Can Okanar, 27 Mart 1950 tarihinde doğmuştur. 1974 yılında TRT'de diplomasi muhabiri 
olarak işe başladı. 80'li yıllarda TRT'de yayınlanan “TV Dergisi” programıyla dikkat çekti. 
1985 yılında Tv haberleri müdürü oldu. 


TRT'de başladığı kariyerine özel TV kanallarında devam etti. Kanal 6 televizyonunda Haber 
Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Kanal 6'da bir dönem, sabah haberlerinin öncüsü “Bu 
Sabah” programının yapım ve sunuculuğunu üstlendi. Birinci Körfez Savaşı'na muhabir 
olarak katıldı. 


Kanal 6 televizyonundan sonra ekran partneri siyasetçi ve yorumcu Cüneyt Canver ile 
birlikte tekrar TRT'ye transfer oldu. daha sonra da ekranlardan uzun süre uzak durdu. 


2012 yılında A Haber televizyonunda Öğle Ajansı hafta içi her gün saat 13:00, Akşam Ajansı 
ise hafta içi her gün 17:00'de sunmaya başladı. Ayrıca 26 Ekim 2013 tarihinde başlayan 
“Anlatılmamış Öyküler” adlı yaptığı programında tarihin sisler ardında kalan olaylarını 
inceliyor. 
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İlk başta şunu belirtmek istiyorum, ben kariyerime Türkiye'de yeni başladım. Çünkü Türkçeyi 
yeni öğrendim. Buna rağmen çevremdeki herkes çok hızlı ilerlediğimi söylüyor. Projelerime 
gelince "Çılgın Dershane Üniversitede”, "Yıldızlar Savaşı", “Kurtlar Vadisi Pusu", "Arka Sokaklar", 
“Zeyrek ile Çeyrek” gibi birçok projede yer aldım. “Kara Sevda" "kalbinin sultani dizisinde 
oynadım " Ayrıca Bir Annenin Feryadı" ve "Temel ile dursun İstanbul'da " "sorgu" sinema 
filminde rol aldım. Oyunculuk çok başka bir keyif dört yaşından beri sahneye çıkmaya başladım. 
Çok eğlenceli , sihirli bir dünya açmışım kendim için. ezberim çok iyiydi, bu yüzden çok severek 
oynadım, hiç zorlanmadım. Rus ve dünyadaki klasiklerini oynamak çok zevkliydi. Hala 
oyunculuk dersi alıyorum. Birkaç tane Rus ve Belaruslu muhteşem hocalarım var onlarla 
sürekli oyunculuk hakkında konuşuyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de çalıştığım her yönetmen 
bana ayrı ayrı pencere açıyor. Biliyorsunuz ki hayatta o kadar çok öğrenilecek şey var ki her 
yeni rolde farklı bir hayat yaşıyorsun. Farklı karakter, farklı duygular yansıtıyorsun. En keyifli 
kısmı da her oyuncu birçok meslek sahibi oluyor. Bir gün ressamsın, başka projede psikolog ya 
da bir dansçısın.... Bu bakımdan mesleğimi seviyor ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. 


Aslında modellik beni seçti diyebilirim. 16 yaşındayken sırf eğlenmek için bir güzellik 
yarışmasına girdim, Bu benim için ilk ve son yarışmaydı. Orada birkaç model ajans ve 
fotoğrafçı beni fark ettiler... 


Belki de resimler çizmek... 


Birçok insan model olmak ister çünkü oldukça cazibeli, karlı bir meslek, Modellik mesleğinde 
rekabet ve sektörde sirkülasyon oldukça fazla, Birçok model kendini kabul ettirebilmek için 
uğraşıyor ancak, başarılı modeller mesleğini gerçekten seven ve aşkla bağlı kişilerden çıkıyor. 
Bu kez size model olabilmekle ilgili önemli kurallardan bahsedeceğiz ve bunu 
gerçekleştirebilmeniz içinde gerçekçi tavsiyelerim olacak. 


1- — Kendinize iyi bakın; Sağlıklı olduğunuzu gösteren bir yapınızın olması şart, Sağlıklı 
beslenin, egzersiz yapın, dış görünüşünüze özen gösterin (ve iç huzurunuz da olmalı ki 
yüzünüze yansısın), kıyafetleriniz içinde fark edilir olun. Bu basit bir eğitim ancak bundan daha 
önemlisi bunu başaracağına inanmanız. Cildinizi temiz ve parlak tutmaya odaklanın; Yüzünüzü 
gündüz - gece yıkayın ve haftada bir peeling yapın. Gece yatmadan önce makyajınızı 
temizlemeyi sakın unutmayın. 

Parlak ve sağlıklı saçlar önemli; Bazı ajanslar ve müdürler, 'doğal yağlı görünümü! isterler, eğer 
siz yıkanmaktan pek hoşlanmıyorsanız bu durum size uyuyor demektir. 


Düzenli spor yapın; Özel olarak modellerle çalışan bir antrenör ile çalışmayı tercih edebilirsiniz. 
Ona modelliğe dair amacınızdan ve nasıl görünmek istediğinizden bahsedin. Nasıl hissettiğinizi 
ve fikirlerinizi antrenörünüzle paylaşın. Doğru beslenin; Birçok insanın söylediğinin aksine, 
sağlıklı yiyecekler yemeli ve bunları optimum ölçülerde tüketmelisiniz. Sebzeler, meyveler, 
tüm tahıl ve proteinler sizin dietinizin temelini oluşturmalı. Şekerler, nişastalı ürünler, boş 
karbonhidratlar ve sağlıksız yağlardan mümkün olduğunda kaçınmalısınız. 

2- — Hangi tip model olmak istediğinize karar verin;Teknik olarak, herhangi bir kimse model 
olabilir. Ancak eğer kati gereksinimleri karşılamazsanız, ajansların sizinle çalışma şansınızı 
kısıtlamış olursunuz ve bu durumu diğer departmanlarda telafi etmek durumunda kalırsınız. 








APlus Beden Manken;Eğer vücuduz dolgun ve balık etli iseniz ozaman At beden 
model olabilirsiniz. 


Podyum Mankeni; Podyumdaki birçok kadın en az 1,75 boyunda oldukça zayıf ve küçük 
göğüslü olur. Magdalena Frackowiak ve Sasha Pivovarova gibi. Erkekler çoğunlukla 
1.85 boyunda ve 75 kg civarında olurlar. Clement Chabernaud ve Sean O'Pry gibi. 
Bunun dışında kalanlar Victoria Secret gibi bir marka için hiç uygun olmaz. 

Katalog Mankeni; Birçok katalog mankeni 55-60 kg civarında olsalar da güzel bir yüze 
ve harika bir karaktere sahiptirler. Charlotte Free ve Barbara Palvin gibi, 

İç Çamaşırı Mankeni; Bayanların, iri göğüslü ve ufak kalçalı olmaları gerekli. Adriana 
Lima ve Candice Swanepoel gibi. Erkekler için gerekli olan geniş omuzlar ve dar bir bel, 
Diğer Model Tipleri: Eğer yukarıdaki yüz ve vücut tanımlarından hiçbirine 
uymuyorsanız, belki de el, ayak ya da saç modeli olabilirsiniz. Alternatif model olma 
seçenekleri de mevcut. 

Nasıl göründüğünüzü dikkate alarak tarzınızı belirleyebilirsiniz. Biçimli kıvrımlarını 
mı var, yoksa narin ve ince yapılı mısınız? Evsiz barksız gibi bakımsız mı yaksa komşu 
kızı modunda lolita gibi bir havanız mı var? Mayo ya da iç çamaşırı defilelerine çıkar 
mısınız mesela? (genellikle göğüs kısmınızın fark edilir olması ve incecik bir bele sahip 
olmanız lazım. 

3- Kendinizi Eğitin: Kitaplardan, makalelerden modellik hakkında öğreneceğiniz çok 
şey var, Kaliteli dergiler, sektörel yazılar ve kitaplar, sizin poz verme gibi önemli 
becerileri geliştirmenizde yardımcı olacak ve sektörün çalışma prensiplerini daha iyi 
anlamanızı sağlayacaktır. (nasıl ajans bulunacağı konusunda da bilgi sahibi 
olursunuz) Zor olsa da gerçekleştirin. Modellik dünyası birçok güzel yüzle dolu bir 
dünya, Sizin de yalnızca iyi gözükmeniz bu alanda başarılı olacağınızı göstermez 
Modellik işinde mesele yalnızca harika görünmek değildir. İşin gerektirdiği spesifik 
gereksinimleri karşılamalısınız ki şansınız olsun. Modellik yalnızca eşsiz bir görünümü 
ve karakteristik özellikleri olan ciddi insanlar için uygundur. Bugünün dünyasında 
birçok insan model olmak için uğraş verdiğinden, aralarından sıyrılmak için mücadele 
etmek sabırlı ve azimli olmak gerek. Bir modelin her zaman süpermodel gibi görünmek 
zorunda olmadığını anlamanız gerekiyor. Ancak çok çaba ile süpermodel statüsüne 
erişebilirsiniz. Hatırlanması gereken en önemli noktalardan birisi, asla utangaç 
olmayın ve bir işi hemen beceremediğiniz takdirde özür dilemeyin. Evet, bazı modeller 
"burnu havada' ya da “kendine aşırı güvenli'dir ama bu kendinizi iyi hissettirdiği 
müddetçe devam edin! Kendiniz olun ama arada rol yapmayı da unutmayın..Modellik 
birçok rol becerisi gerektirir o yüzden kendinize has tavırlar belirleyin! 





Biraz fazla titizim ben 


Mesleğimden dolayı bir sürü medyadan arkadaşım var. Birçok derginin kapak yüzü 
oldum ve röportajlar verdim. Ayrıca birkaç programa katıldım... Birde bunu öğrendim. 
Aslında yıldızları medya parlatıyor... Ne kadar iyi olmaya çalışırsan son söz medyada 
kalır. 


Bu çok uzun olacak ama... Farklı mobilya , kozmetik ve ev eşyası aletleri gibi daha 
birçok markanın reklamında oynadım... Birçok abiye ve gelinlik markası ile çalıştım... 
Moda vs markalarında da..Podyumu çok seviyorum. 


Bunu hiç düşünmedim ama eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. 


Güzellik birçok kapı açabilir... fakat her şeyden önemlisi kişinin 
içinin güzelliği ve kalbinin temiz olmasıdır. Ne kadar güzel 
olursa olsun belirli bir süre sonra kötü biri gerçekten sizin 
gözünüzde olmaz. Bu nedenle önce iç güzellik diyorum. 


Aslında özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her kızın 
hayali olan evliliğimi yapıp yuvamı kurdum. İki sevimli oğlumun 
annesi oldum. Çok mutlu giden bir evliliğim var. Çocuklarımla 
ve eşimle vakit geçirmek çok güzel. Hayatımın kitabi Bulgakov 
“Usta ve Margarita" film "Dingin Savaşçı" 2006 


Planlarım daha da güzel projelerde yer almak ve bu dünyayı 
daha güzel yere getirmek Siz çok şanslısınız. Türkiye çok güzel 
bir ülke. Bakıyorsun kışında isterseniz kar görebilirsiniz, 
isterseniz Antalya'da denize girebilirsiniz. Ayrıca farklı 
kültürleri bir araya topladığınız için mutfağınız da muhteşem. 
Tek sorun var, sadece aynı topraklarda yaşayan insanlar kavga 
etmemeli ve savaşmamalı. Hayat zaten çok kısa ve bu zamanı 
daha da özel bir şeye kullanmalı bence. Mesela eğitim, sanat 
yoksa yeni teknolojiyi bulmak ve tabi ki de mutluluk ve bilgi 
paylaşmak. Çocuklar aileleri ile mutlu büyümeli. nerede hem 
annesi ,hem babası , hem de bir suru akrabası var, Türkiye'nin 
doğası çok güzel. Hayvanları seven, insanları de sever. yeşillik 
ve neşesi dolu bir ülke. Melekler korusun Türkiye ve Türkiye'de 
yaşayanları... 








KIRMIZITÜRK MEDYA CADDESİNDE 


ÇOK ÖNEMLİ İSİMLERİN BİYOGRAFİLERİNE BAKIYORUZ 





v ELA RUMEYSA CEBECİ 





Ela Rumeysa Cebeci 31 Mayıs'ta doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Üniversite eğitimi için asıl 
yapmayı istediği iş olan medya ve iletişim eğitimine yöneldi ve Yeditepe Üniversitesi İletişim 
fakültesinden mezun oldu. Ayrıca yüksek lisans eğitimi aldı. Bu dönemden itibaren Nişantaşı 

Üniversitesi'nde Diksiyon ve habercilik dersleri de verecek olan Ela Rumeysa Cebeci aynı 
üniversitede doktora programına da başlayacaktır. Ela Rumeysa Cebeci'nin sektöre girişi ise çok 
küçük yaşlarda oldu. Daha lise döneminde radyo haberleri ve radyo programcılığıyla yaptı. Daha 

sonra habercilik mesleğini Trt1 Ana Haber'de editör ve muhabir olarak sürdürdü. Yeditepe 
Üniversitesi iletişim fakültesindeki lisans eğitimi süresince çeşitli yerel, bölgesel, internet 
kanallarında sunuculuk deneyimleri yaşadı. Ekşi sözlük yazarlığı ile de büyük ses getiren Ela 
Rumeysa Cebeci bugüne kadar çeşitli mesleki seminer, panel, zirve ve programlarda protokol 
sunumlarında sunuculuk ve moderatörlük de yaptı. Bir süre İstanbul Fm'de radyo programcılığı 
yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek lisansı yaptığı dönemde sinema filmi; 
tiyatro ve dizi setlerinde hem ekran önü hem ekran arkasında çalıştı. Aynı zamanda tezli master 
programını başarıyla tamamladıktan sonra ikinci bir master programına başladı ; bilgi üniversitesi 
*siyaset ve kültürel incelemeler programında haberciliğe dair oldukça kapsamlı tezli eğitime 
devam ettiği ikinci master döneminde 'Tgrt Haber' de Gece Haberleriyle haber spikerliği ne adım 
attı.. Başarıyla geçen 6 aylık gece haberlerinden sonra sabah programı Günaydın Türkiye'ye 
başladı, Ela Rumeysa Cebeci şimdi ise Yeni Gün haber kuşağında öğle saati haberlerini 
sunmaktadır. Ela Rumeysa Cebeci bu mesleğe dair çok yönlü yeteneği , özgün sunumu , birikimi ve 
haberci in yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu 
nitelikleriyle Ela Rumeysa Cebeci gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isi 







wwww.kirmiziturk.org 23 








GRAFLAR 





p 











Doğma büyüme Ankaralıyım, Anneyim; bir oğlum var. Ve sevdiğim şehirde , sevdiğim işi yapabilme 
lüksüne sahip ender şanslı insanlardan biriyim. 


Çocukluğumdan beri en çok istediğim şeydi medya sektöründe olmak. Ve hayat hayallerimi 
gerçekleştirmem için fırsatlar verdi. Başka bir işte bu kadar mutlu olamazdım; ki yeri geldi ağır 
bedelleri de oldu ama yine de kendimi hiçbir zaman 09.00-18.00 masa başında bir işte çalışırken 
düşünemedim. 


18 yaşında üniversite 1, sınıfta okurken, aynı zamanda TRT Dış Haberler'de akitli muhabir olarak 
adım attım mesleğe. Benim için gerçek okul oldu TAT... Yayıncılık virüs gibidir bir kez bulaştı mı bir 
daha kurtulamazsınız! Ardından radyo, dergi, gazete, televizyon geldi derken medyanın hemen her 
alanında çalıştım. 


Şimdi geriye doğru dönüp baktığımda şuurumu yitirdiğimi düşündüğüm bir dönem oldu! :) Hani 
hemen herkesin küçük bir yer açmak hayali vardır ya? Ben bunu erken gerçekleştirdim ve bir kafe 
açtım. Birkaç yıl süren çok keyif almadığım bir tecrübeydi. Belki yanlış zamanda, yanlış şehirde 
yaptım bilmiyorum ama bildiğim şey; herkes bildiği işi yapmalı şu hayatta, Dolayısıyla ben bildiğim 
işi yapmaya devam edeceğim. Belli ki bir gün cesaretimi toplarsam eğer yapmayı en çok istediğim 
şeylerden biri kitap yazabilmek, Ama sorumluluğu ağır bir soyadım var. 


Rekabetin olmadığı bir sektör var mı? Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki; kimse vazgeçilmez değil! 

Haliyle bu her gün aynı motivasyonla hep daha iyi yayınlar yapmaya gayret etmenize neden oluyor. 
Özellikle bizim sektörümüzde ben oldum deme şansınız yok, rehavete yer yok, Canavar gibi gençler 
geliyor. Sıkça üniversite söyleşilerine gidiyorum ve çok sağlam gençlerin yetişti 





Tecrübeye kıymet verir, ham meyvelere pişmiş muamelesi yapmazdım; ki böylece gerçekten 
pişebilsinler ve yaptıkları işin hem hakkını verebilsinler hem de kiymet bilebilsinler, 


Ben alaylıyım. Mesleği okulda değil çalışarak öğrendim. Haliyle doğal olarak okullu ya da alaylı bu 
mesleği yapabilirsiniz. Elbette alaylıysanız bilgi eksiğinizi hızla kapatmak için çok daha fazla 
çalışmanız gerekiyor. Ama ben bir konuda çok şanslıydım, her zaman iyi bir diksiyonum oldu. Bizim 
mesleğimizde diksiyon çok önemli, ses tonu da. Yeni neslin en büyük dezavantajı; kızlar da, erkekler 
de hep aynı tonda konuşuyor. Kızlarda hatta bu daha fazla. Ayırt edici bir ses tonuna sahip değiller. 
Elbette bu da moda gibi... Kendi tarzını ve tavrını erken belirleyenler aradan sıyrılıyor hemen. Büyük 
bir çoğunluk ise sanki tek bir kişi konuşuyormuş gibi... Gittiğim söyleşilerde takılıyorum bazen 
onlara... Biraz mesafeden hep bir miyavlama sesi gibi geliyor sesiniz diyorum!) İnternette yazışır 
gibi; kısaltmalar, harfleri hatta kelimeleri yutmalar ve matahmış gibi araya İngilizce kelime 
sıkıştırmalar. O yüzden evet pek çoğunun öncelikle dilimizi öğrenmek için bir kursa ya da okula 
ihtiyacı var maalesef! 


Yapanlar var işin aslı. Ama iyiler mi? Tartışılır. Sunucu bir metni 
hatasız olarak okuyan değildir, Hatta okuduğunu anlamak ve onu 
anlaşılır şekilde anlatabilmek de yeterli değil, O metne katkı 
yapabilmeli, hatta o metni baştan sona yazabilmeli. Doğaçlama 
konuşabilme yeteneği mutlaka olmalı, Hatta bu yetenek olmazsa 
olmaz! Önünde prompter ya da metin olmadığı zaman far 
görmüş tavşan gibi kalmamalı, Konuya hakim olabilmesi için ise 
elbette bilgi sahibi olmalı. İyi bir sunucu tabiri caizse seyircinin ya 
da dinleyicinin önüne koyduğu sunumu mutfakta pişiren de, şık 
bir şekilde servis eden de olmalıdır. 


Kendimle son derece barışık ve mutluyum. Zaman yeri geldiğinde 
gerektiği kadar değiştiriyor zaten her birimizi, 


Yazılı basınla ve sosyal medyayla aram son derece iyi... Ancak 
söz konusu televizyon ise İzlediklerim konusunda çok seçiciyim. 
Karşısına geçip oturup eğer birkaç saatimi geçiriyorsam ya 
kafamı dağıtacak ya da ufkumu genişletecek, yeni şeyler 
öğrenmemi sağlayacak programlar ya da dizi ve filmler tercih 
ediyorum. Her gün canlı yayınım olduğundan programa hazırlık 
için gazete ve dergileri düzenli okuyorum. Sosyal medya ise 
bugünün tartışmasız gerçeği, Yayınlarımızda dinleyicilerimizle 
iletişimimiz sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Ve kendim 


de yoğun olarak İnstagram, Twitter ve Facebook kullanıyorum. 


TRT FM Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Yayınımızın 
ulaşmadığı yer yok. Türkiye'nin her yerinden, her yaştan, her 
profilden dinleyicimiz var. Ve bu çok büyük bir zenginlik. Sadece 
büyük şehirlerde yaşayanlara değil, kırsala da ulaşabiliyoruz. Biz 
yayınlarımızla onlara ulaşabiliyoruz onlarsa biraz önce 
konuştuğumuz sosyal medya aracılığıyla bize ulaşıyor. Ve işte en 
çok da bu yüzden iyi ki sosyal medya var diyorum. 








Program ortağım Selim Karakaya ile 10 yıldır birlikte program yapıyoruz. Ve Çifte Tarife olarak 2 
yıldır da TRT FM'deyiz. Başkanımız, müdürümüz, yöneticilerimiz sağ olsunlar bize güvendiler ve çok 
kiymetli bir saati emanet ettiler ve biz de bu güveni boşa çıkartmamak için çok çalışıyoruz. Selim 20 
yıllık dostum benim. Ama iyi dost olmak mutlaka iyi yayın ortağı olabileceğiniz anlamına gelmiyor. 
Biz bu konuda çok şanslıyız. Birbirimizin gözünden anlarız neyin geleceğini, nerede durup, nerede 
devam edeceğimizi. Hepimizin iyi günü, kötü günü var ve biz radyocuların da, öyle zamanlarda da biz 
hep birbirimizi kaldırırız. Birbirimize yaslandığımız da olur, Esasında gerçekten çok zordur iki kişinin 
yayın yapması, her şeyden önce her yayında itibarını emanet edersin ortağına. Ve biz hem 
birbirimizin sorumluluğunu hem de kurumumuzun sorumluluğunu taşıyoruz. Ve tüm bunların yanı 
sıra bunu radyoculuğun en kıymetli saati drive time'da çok göz önünde yapıyoruz. Üstelikte bütün 
gün çalışmış, yorulmuş ve bir de üstüne trafikte daralmış dinleyicinin kafasını dağıtmaya çalışarak 
ve hatta mümkünse güldürerek yapıyoruz ki hiç kolay değil, Biraz matrağız, çokça duyarlıyız, ne 
yalan söyleyeyim pek bir keyifliyiz hafta içi her akşam 18.00-20.00 arası TRT FM'de Çifte Tarife'ye 
bekleriz.) 





Eğer konuşmaya başladığınızda dinleyen radyonun sesini açıyorsa iyisiniz demektir. 


Canlı yayın başlı başına strestir, Gerçi ben bant kaydı hiç sevmem. Her zaman canlı yayındır tercihim. 
Ama onda da dilin kemiği yok! Tecrübe burada devreye giriyor işte. Neyi söyleyip, neyi 
söylemeyeceğiniz, bir şeyi söylerken nasıl anlaşılabileceğini ağzınızdan çıkmadan muhakeme 
edebilmeniz gerekir. Sürekli kontrollü olmak zorunda olmak başlı başına stres değildir de nedir? :) 


Hava durumu işin aslı meslek hayatım boyunca hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi. Ve hiç tahmin 
edemeyeceğim kadar keyif alarak sundum. Hava durumu ben sunmaya başladığım dönemde çok 
ciddiye alınmıyordu. İşin aslı hava durumunun ne kadar ciddi bir iş olduğunun da mücadelesini 
verdim uzunca bir süre. Dünyada ilk kez dokunmatik ekranla MeteoEarth'ü TRT Türk'te kullandık. Ve 
ben sistemi gördüğümde hayran kaldım. Ben biraz rahatsız bir tipim, Sadece hava durumu sunucusu 
olmak bana yetmez anlattığım şeyin ne olduğunu bilmem gerekir diyerek bir de meteoroloji eğitimi 
aldım, Ardından TRT Haber'de uzunca bir süre Hava Durumu bültenlerini hazırlayıp, sundum. 


Ekran en nihayetinde görsel bir kavram, görünüş evet önemli. Ama her şey de değil, konunuza çok 
hakimsinizdir, çok da iyi bir anlatıcısınızdır ozaman görünüşün bir önemi kalmaz. 





Şu an kuzey Avrupa ülkelerinde üretilen arabalarda dijital radyolara geçilmiş durumda... Gün gelecek 
bu tüm dünyada yaygınlaşacak. Belki analog olarak bitecek radyo yayıncılığı ama dijital olarak 
devam edecek. Radyo olarak bakacak olursak trafik olduğu sürece analog da olsa, dijital de olsa 
radyo yok olmaz. Evet bugün herkes kendi sevdiği şarkılardan oluşan listeler hazırlıyor ve dinliyor. 
Ama kendi hazırladığı listede sürpriz şansı yok. 100 şarkıysa o yüz şarkıdan biri çalacak illa ki, Ve 
radyoyu açtığınız anda çalan şarkının sizin şarkınız olduğunda verdiği o mutluluk yok, Eskiye 
nazaran insanlar radyoyu şarkıdan ziyade daha çok program için dinliyor. Dahası trafikte ya da evde 
özellikle yalnızken, insan bir sese ihtiyaç duyuyor; sizinle sohbet eden sıcak bir sese... 





Haftanın hemen her günü yoğun spor yapıyorum. Farklı farklı branşlarda... Muaythai, binicilik, koşu, 
kondisyon antrenmanları... Bahar ve yaz aylarında bunlara tenis, bisiklet ve yüzme de ekleniyor. 
Fırsat buldukça da seyahat ediyorum. Yeni ülkeler ve şehirler keşfetmeyi ve sokaklarında 
kaybolmayı seviyorum. 


Her yıl farklı şehirlerde düzenlenen Radyo 
Günleri gerçekten çok keyifli geçiyor. Özellikle 
de büyük şehirler yerine Anadolu'da daha küçük 
Şehirlerde. Büyük şehirde yaşayanlar pek çok 
anlamda doymuş vaziyette etkinliğe ama küçük 
Şehirlerde o samimiyeti, mutluluğu görüyor ve 
çok etkileniyorsunuz. 2018'de Uluslararası 
Radyo Festivali'ne (IRF) ülkemizi ve 
kurumumuzu temsilen katıldık. Adeta şampiyon 
olup Türk bayrağını dalgalandırmak gibi milli bir 
gururdu. Dünyanın her yerinden gelen 
meslektaşlarımızla Malta'da bir aradaydık. 
Dahası kendi dilimizde ve Türkçe şarkılarla hem 
oradakilere hem de festival kanalından ve kendi 
kanalımız TRT FM'den tüm dünyaya canlı yayın 
yaptık. Muhteşem ve unutulmaz bir tecrübeydi. 


Spikerlik ve sunuculuk mesleğinden hemen 
herkesin bir arada bulunduğu en kapsamlı 
oluşum. Çok teşekkürler. 


) 


Şu an bulunduğum yerden çok memnunum. Çok 
severek yaptığım mesleğimi; Türkiye'nin en çok 
dinlenen radyosunda ve radyonun en önemli 
saatinde yapıyorum. Bundan sonraki dileğim 
ise; sesim yettiği sürece mikrofondan 
ayrılmamak.. 





KIRMIZITÜRK SPİKER MODASI 
OKTAY SEVEN İLE 
© CEREN BEKTAŞ ATUK EKRAN MODASI 


KIRMIZITÜRK SPİKER 
MODASINDA HER AY ÜNLÜ 
MODACI OKTAY SEVEN 
AYIN EN ŞIK İSMİNİ BELİRLEYİP 
SPİKER MODASINI YORUMLUYOR. 





Sevgili Ceren Hanımın tercihi pembe ve 
beyazlardan yana olmuş. Ceketin 
kesimi ve kol boyu yerinde olup içine 
giymiş olduğu bluzuyla stilettosunu 
aynı renk kullanması uyumlu olmuş. 
Kendisi bu ayın şık hanımlarından. 


(G) NEVRA ÖNER 





Sevgili Nevra hanımın tercihi mürdüm 
rengi ceketi siyahlarla kombinlemesi. 
çok çarpıcı olmuş. Sarı modern kesim 
saçları ve makyajı harika. Siyah 
çorapları altına yine siyah ayakkabı 
tercihi bir bütünlük sağlamış. Kendisi 
bu ayın şık hanımlarından biri. 











ECE ÜNER 


(© SEMİHA ŞAHİN 


by www.kirmiziturkmedya.com 


” ANA HABERİ 


Sevgili Ece hanımın tercihi indigo rengi kalem elbisesi kendisine 
çok yakışmış. Robasındaki düğüm detayı elbisesine farklılık 
katmış. Stiletto tercihinin nude rengi olması bacak boyunu 
Sevgili Semiha hanımın tercihi en yakışan kesmeden uzun görünmesini sağlamış. Saçı makyajı her zaman 


iki renkti Lmuş. Kı iyah ak — çi i 
yaş Yarin olmuş! Ceket kal boyu ve ki gibi çok güzel. Kendisi bu ayın en şık ismi olmayı hak etmiş. 


kesimi kendisine çok yakışmış. Kırmızıyı Tebrikler 
sadece cekette kullanması ve ayakkabı 

olarak rugan tercih etmesi şıklığına şıklık 

katmış. Saçı ve makyajı gayet güzel, 

Kendisi bu ayın şık hanımlarından olmuş. 

Tebrikler 
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KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASI 


OKTAY SEVEN İLE © Ezgi Avcı 


EKRAN MODASI 


KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASINDA 
HER AY OKTAY SEVEN AYIN EN ŞIK 
İSİMLERİNİ BELİRLEYİP EKRAN 
MODASINI YORUMLUYOR. 





Sevgili Ezgi Avcı'nın tercihi turuncu ceket 
elbisesi bu sezonun hit parçaları arasında. 
Belindeki kaplama kemer elbiseye şıklık 
katmış. Ayakkabısında kullanmış olduğu mor 
ve turuncu detaylar elbisesine bütünlük 

Saçı ve makyajı yerli yerinde olup 
buayın şık hanımlarından biri 





©) Ebru Akel 





Sevgili Ebru Akel tercihi siyah kadife 
elbisesi ve derin yırtmacı kendisine çok 
yakışmış. Böylesi sade bir kıyafetin altına 
detay olarak sadece stilettolarını ve 
küpelerini aksesuar kullanmış. Saçı ve 
makyajı gayet yerinde olup kendisi bu ayın 
Şık hanımlarından biri tebrikler. 





©) Dilay Korkmaz 





ÖZGE ULUSOY 


Sevgili Özge Ulusoy'un tercihi bakır varak kaplamalı kıyafeti bu 
sezonun en trend parçalarından. Turuvakar kol ve vatka detayı 
elbiseye şıklık katmış. Belindeki kuşak ise bu tarz kıyafetlerde 


: i Te i a e Sevgili Dilay Korkmaz'ın tercihi kırmızı 
ince beli ortaya çıkarmak için güzel bir detay. Islak geriye doğru derin göğüs dekolteli bel ve basen 
saçları ve makyajı her zamanki gibi yerli yerinde kendisi bu ayın kısımları drapeli kıyafeti kendisine çok 
en şık hanımı tebrikler. yakışmış. Balon kol dı 








elbiselerde sıkça görd 
detay. Kırmızı altına siyah seçim 
ayakkabıları, saç modeli ve makyajı 
kıyafetiyle uyumlu olmuş. Kendisi bu 
ayın şık hanımlarından tebrik ederiz. 
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KIRMIZITÜRK TÜRKİYE KIRMIZITÜRK TÜRKİYE'DE TÜRKİYE'NİN FARKLI 


NOKTALARINDAN SPİKERLERLE İLGİLİ BİLGİLER VAR! 





v JALE YENİ GÖKYER 





24 Ağustos'ta Ardahan'da doğdu . İlkokulu Konya'da tamamladıktan sonra ortaokula İstanbul'da devam 
ederek, dereceyle mezun oldu. Nihayetinde Konya'da lise ve üniversite eğitimini tamamladı.2003 yılında 
Türkiye'nin İlk yerel kanalı olan ve Konya'da yayın yapan Sun Tv de program yaparak yayıncılık hayatına 

başlamıştır. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Hayata Dair programını 3 yıl boyunca hazırlayıp sundu. 
Ardından Kon Tv'den gelen teklif üzerine Gökkuşağı isimli program yapmaya başladı. Bu program içerisinde 
dönemin önde gelen isimleriyle program yaptı. Program yaptığı isimler arasında pek çok siyasi lider ve sivil 
toplum kuruluşlarının liderleri yer aldı.. Ulusal çapta yerel yönetimlere yönelik her ay yayınlanan 
“Belediyem" isimli dergide yazı işleri müdürlüğü, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Birçok belediye başkanı 
ile röportajlar gerçekleştirmiştir. Daha sonra Afyonkarahisar'a yerleştikten sonra halen çalışmış olduğu 
uyduda yayın yapan Kanal3 televizyonun da program yapımcısı ve sunucusu olarak işe başlamıştır. İş'te 
Başkan, Okullar Yarışıyor, Soru'Yorum, Beldenizden Haber Var gibi programlara imza atan Jale Yeni Gökyer iyi 
derecede İngilizce bilmektedir. Şu anda Kanal 3 ekranlarında her hafta yayınlanan "İletişim Hayattır" 

"Kamudan" isimli televizyon programını yaparken aynı zamanda “Diksiyon ve Hitabet" ve “Beden Dili" 

eğitimleri vermektedir. Kuvvetli bir gücüne sahip, verdiği pozitif enerjiyle beğeniler kazanan Jale 

Yeni Gökyer'in en büyük hedefi çok büyük kitlelere ulaşacak faydalı programlara imza atmak ve kendi 
alanında parmakla gösterilen programlar arasında yer almaktır. Yaklaşık 15 yıldır televizyon program 

sunuculuğu ve yapımcılığı yapmaktadır. Bu zamana kadar, birçok televizyon kanalında, program projelerini, 
formatlarını kendinin oluşturduğu, Türkiye'nin yakından tanıdığı önemli isimlerin yer aldığı yüzlerce 
programın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendi Öğrenmeyi, işine değer katmayı çok seven bir 
kişi olarak sürekli kendini geliştirmeyi sevmektedir. Bu anlamda Zafer Kiraz gi 
üstatlardan “Diksiyon ve Hitabet" eğitimleri aldı. TRT'nin önemi mlerinden Diksiyon, Hitabet ve Güzel 
Konuşma eğitimlerini tamamladı. Rüştü Asyalı, Rıza Okur, Zafer Kiraz, Erdoğan Arıkan, Nerı Tuğuşlu eğitim 


aldığı hocalar arasında yer almaktadır. Jale Yeni Gökyer Bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , 
kendine özgü sunumu gil 














şini çok iyi yapan 









özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat 
çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. 
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ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ 


Golden Success Awards 
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